SEIZOEN 2024-2025
Programma Vorming & Toerusting

VOORWOORD

Als nieuw...

“Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk” is het thema van de Protestantse Kerk Nederland van het kerkelijke jaar
2024 / 2025. Kerken worden hiermee aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens, de schepping en
de samenleving. Het programma ‘Vorming en Toerusting’ van dit jaar is hierop geént. U/ jij kunt deel- nemen aan een
diversiteit aan activiteiten. Dat biedt ons een kans om:

- kennis te nemen van onderwerpen waarover u (meer) informatie wilt,

- daarover in gesprek te gaan met mensen van zowel binnen als van buiten onze gemeente,

- met respect om te gaan met de beleving van het geloof en de kerk van uzelf en van anderen.

Ook in onze gemeente met de ons bekende ‘verscheidenheid’ willen we ons laten leiden door de komst van het koninkrijk van
God, dat overal nabij is waar Jezus zich laat vinden en wij ons door Hem laten vinden.
U bent van harte welkom!
Vorming & Toerusting,
Johan Boer, Aaja Dijkstra, Fokke Dijkstra, ds. Lucias de Haan, Grietje ten Hoeve, Cathrien Kamerhuis

U KUNT ZICH OPGEVEN VIA:

Scipio-APP  in de agenda kunt u uw aanwezigheid doorgeven d.m.v. doorklikken op het agenda-item
JOHAN BOER 0623920255

E-mAIL vorming.toerusting@pgbeilen.nl (tenzij anders vermeld bij het programmaonderdeel)

PROGRAMMA

Filmavonden ‘The Chosen’

Na de eerste drie seizoenen van The Chosen’ - een film waarin over het leven van Jezus op een hedendaagse wijze wordt
verteld vanuit het perspectief en de levens van de mensen om Hem heen - te hebben bekeken, gaan we weer verder met
seizoen 4.

DATUM 4 oktober: aflevering 3 en 4: ‘Bloedmaan’ en ‘Stilte vooraf'. (6 september waren de eerste 2 afleveringen)
AANVANG 19.30 uur, Het Valkenhof
AANMELDEN Anna Moerman, d.szab@kpnplanet.nl of tel. 524294

Interkerkelijke gespreksgroep | De Gewone Catechismus

Samen met de NGK organiseren we een interkerkelijke gespreksgroep, met als doel om elkaar te ontmoeten en daarbij te
spreken over zaken rond het geloof. Besloten is om als leidraad te kiezen voor ‘de Gewone Catechismus’. De Gewone
Catechismus bestaat uit honderd vragen en antwoorden, in gewone taal, over het christelijk geloof. Het document is in 2019
uitgegeven, en is geschreven door theologen uit verschillende protestantse kerken. Ze schrijven in hun voorwoord dat ze
geprobeerd hebben om voorbij te gaan aan de verschillen tussen christenen en die verschillen niet groter te maken dan ze
zijn. Ze hopen dat deze tekst christenen samenbrengt, rond de kern van het geloof. Vandaar de naam 'gewone’ catechismus.
We organiseren 6 zondagavond-bijeenkomsten.

LEIDING ds. Lucias de Haan, ds. Marco Bijdevaate en ds. Marc ten Brink
DATA: 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december

TiyD EN PLAATS zie t.zt. Op Weg of in de contactbrief

AANMELDEN vorming.toerusting@pgbeilen.nl | scipio-app



Israéllezing 2024 | Antisemitisme | ds. Jan Moerman Szabé

Sinds 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog in Gaza zijn in toenemende mate alle Joden ongevraagd geconfronteerd
geworden met hun identiteit. Daarmee worden ze o.a. verantwoordelijk gehouden voor datgene wat de regering in Jeruzalem
doet. Alleen al in Nederland is sindsdien Jodenhaat, de intimidatie, beschimping, bedreiging en uitsluiting explosief
toegenomen. En wereldwijd is het niet veel anders. Telkens als er in de staat Israél iets gebeurt steekt Jodenhaat weer
gemakkelijk de kop op. Deze Israellezing wordt verzorgd door ds. Jan Moerman Szabé. Het thema van de lezing is:
‘Antisemitisme’. Vragen waar we in de lezing zoal bij stilstaan zijn: Waar komt dat toch vandaan? En is dat altijd zo geweest?
Wat zegt de Bijbel daarover? En hoe staan wij daarin als christenen? Laten wij ons in ons denken en doen daarover dan meer
leiden door het medianieuws dan door de Bijbel?

LEIDING ds. Jan Moerman Szabé

DATUM 7 oktober

AANVANG 19.30 uur in Het Valkenhof

AANMELDEN vorming.toerusting@pgbeilen.nl | scipio-app

Bijbelstudie | Waar komt Jezus vandaan?

Met een oud kerstlied zingen: “Gij komt van alzo hoge, van alzo veer”, maar wat vertelt de Bijbel over de herkomst van Jezus.
Vier Evangelién vertellen daar elk op hun eigen manier over. Matthels, Marcus, Lukas en Johannes leggen alle vier net weer
een ander accent. Zo komt Bethlehem niet eens voor in Marcus en Johannes. Hoe zit dat? Onderweg naar Kerst gaan we daar
in vier Bijbelstudies meer over ontdekken. De lezing van Bert van der Woude over ‘Het geheim van Jezus van Nazareth’ op 27
oktober kan als een mooie verdieping dienen van deze Bijbelstudies.

LEIDING ds. Lucias de Haan

DATA 21 oktober: Matthediis, 11 november: Marcus, 25 november: Lukas, 9 december: Johannes.
TD EN PLAATS 20.00 uur, Het Valkenhof

AANMELDEN vorming.toerusting@pgbeilen.nl | scipio-app

Wandeling 2024 | Nacht van de Nacht

Ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks landelijk evenement. Op
deze avond en nacht doven een groot aantal gemeentes, bedrijven en huishoudens hun verlichting om aandacht te vragen
voor lichtvervuiling en energiebespa- ring. In Beilen werken we als kerken samen met de Vereniging Onder Dak en de
Dierenweide om een wandeling te organiseren; deze is ongeveer 8 km lang met info-, bezinnings- en inspiratiemomenten.
Onderweg is er koffie/thee en tijdens de nazit: drankjes en verse hapjes met o.a. vers gebakken brood en eigen gemaakte
pesto’s e.d.

DATUM zaterdag 26 oktober

Tup EN PLAATS verzamelen om 19.30 uur bij dierenweide Stroomdal 't Spiek 4, 9411 KV Beilen.
AANMELDEN vorming.toerusting@pgbeilen.nl | Scipio-app, voor 20 oktober

KOSTEN €5,-pp.

Boekbespreking | Het geheim van Jezus van Nazareth

Auteur Drewermann begint met een persoonlijk verhaal. Daaruit wordt duidelijk welke weg hij is gegaan en waarom. Daarna
richt hij zijn aandacht op Jezus van Nazareth. Diens geboorte en kinderjaren komen aan bod, daarna zijn optreden in het
openbaar (gelijkenissen, wonderen en Bergrede), het rijk van God, zijn dood aan het kruis en tenslotte zijn opstanding uit de
dood. De interpretatie die Drewermann hiervan geeft is telkens weer verrassend en aansprekend. Ook de kerk komt ter sprake.
De boodschap van Jezus en wat de kerk ervan gemaakt heeft staan vaak op gespannen voet met elkaar. Daar moeten we —
zeker in gesprek met jongeren - de ogen niet voor sluiten. Voor Drewermann is de man uit Nazareth degene aan wie het leven
getoetst moet worden en dat is iets dat blijft. Een waardevol en prikkelend boek voor iedereen - jong en oud - die in kort
bestek een heldere toegang tot de persoon van Jezus zoeken en het christelijke geloof in de geest van de Rabbi van Nazareth
dieper willen verstaan.

SPREKER emeritus predikant B. van der Woude, voorzitter van de Drewermann Stichting.
DATUM Zondag 27 oktober

Tiup EN PLAATS 15.00 uur, Stefanuskerk.

AANMELDEN vorming.toerusting@pgbeilen.nl | scipio-app



Liturgisch bloemschikken | zeg het met bloemen

Jongeren en ouderen, vrouwen en mannen met of zonder groene vingers bieden we een workshop liturgisch bloemschikken
aan. De workshops beginnen met het lezen van een Bijbelgedeelte. Dat probeer je door vormen en kleuren van verschillende
materialen en bloemen in een liturgische/symbolische schikking te vangen. De taal van de bloemen, laten we zien tijdens de
eredienst. Veel materialen uit je tuin mogen worden gebruikt in de schikking.

Bent u nieuwsgierig geworden? Meldt u aan voor de workshops. Beide avonden zijn los van elkaar te volgen, maar het heeft de
voorkeur dat u beide keren komt. V66r de workshops krijgt u de tekst. Wilma Joling geeft de workshop. Een van onze
voorgangers verzorgt de lezing. Alle benodigde materialen zijn aanwezig en u gaat naar huis met een eigengemaakte
schikking. U mag zelf ook materialen meenemen.

LEIDING Wilma Joling en voorgangers

DATUM dinsdag 5 en 19 nov. 2024

Tup EN PLAATS 19.30, Antenne te Hijken

AANMELDEN vorming.toerusting@pgbeilen.nl of via Scipio-app

Schrijfactie Amnesty International

Sinds 1948 is 10 december de “Internationale dag van de Rechten van de Mens”, ingesteld door de Verenigde Naties.

Elk jaar worden er wereldwijd in december miljoenen brieven geschreven tegen onrecht. Voor mensen die onterecht
vastzitten, bedreigd en/of gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten of simpelweg om wie ze zijn. O6k in de
gemeente Midden Drenthe doen veel mensen mee met de Write for Rights schrijfactie van Amnesty International. Voorgaande
jaren zijn in december vanuit Midden-Drenthe steeds meer dan 1000 brieven en kaarten verstuurd.

Heeft het effect? Jazeker! Met postzakken vol brieven dwingt Amnesty machthebbers onrecht aan te pakken. Graag nodigen
we je uit om mee te doen.

DATUM Maandagavond 9 december
Tiup EN PLAATS van 19.00 tot 21.00 u. Bibliotheek — Kampstraat 2.

Duurzaamheid | De aarde en wij

Aan de hand van de documentaire “A life on our planet” van David Attenborough gaan we in gesprek over Gods schepping,
onze plek in die schepping en welke rol de kerk heeft in de zorg voor die schepping.

Het zijn prachtige beelden die we in de documentaire zien, de aarde is een unieke plek die bruist van leven. Het is een wonder
om in die schepping rond te mogen lopen. Tegelijk zien we dat wij mensen steeds meer sporen achterlaten in onze omgeving.
Soms per ongeluk, soms voor ons levensonderhoud, soms voor onze hebzucht.

Wat betekent dat voor jou en je omgeving? Wat betekent dat voor je geloof? En wat voor ons als kerk in de wereld?

We gaan er graag met jou over in gesprek!

SPREKERS Willem Boersma en Gert Pronk

DATUM 15 en 22 januari 2025

TuD EN PLAATS 19.30 uur, Het Valkenhof

OPGAVE vorming.toerusting@pgbeilen.nl of via Scipio-app
Jamsessie

"Muziek verbindt!" zeggen ze weleens. Maar hoe eigenlijk? Door naar elkaar te luisteren bijvoorbeeld. Dan word je met elkaar
verbonden. Muziek kan je ook helpen met emoties en diepere lagen. Dat gaat over verbinding met jezelf. En als we naar elkaar
luisteren en naar wat er in ons gebeurt, dan ontstaat er ook ruimte voor de Heilige Geest en kan het zomaar zijn dat er
verbinding ontstaat met God. Het is heerlijk om met elkaar muziek te maken en te ontdekken wat er kan ontstaan. Aansluitend
op het jaarthema "Als nieuw" gaan we Jammen, om vanuit niets, iets te maken. Je bent van harte uitgenodigd voor een
muzikale zaterdagmiddag onder leiding van Ds. Marco Bijdevaate.

DATUM Zaterdag 18 januari 2025,
Tup EN PLAATS 10.00 uur - 15.30 uur, Het Valkenhof - kerkzaal,
OPGAVE ds. Marco Bijdevaate, mjbijdevaate@pgbeilen.nl of via Scipio-app



Moderne Profeten

Wat is wijsheid in deze onduidelijke tijd, waarin zoveel gebeurt? Welke stem vertrouw je? De podcast ‘Moderne Profeten’
vertelt de verhalen van bekende christenen uit de moderne tijd die elk een crisis doormaakten. Hoe doorstonden ze dit? Waar
haalden ze het lef vandaan? Waarom zeiden ze wat ze zeiden en deden ze wat ze deden? Welke geheim had hun leven?

Een ding was zeker: hun leven had een profetische kracht. Theoloog en dominee Kees van Ekris vertelt in deze podcast
verhalen van onder meer Martin Luther King, Desmond Tutu, Henri Nouwen en Tish Warren. Hoe kunnen zij ons inspireren ons
leven vandaag vorm te geven? Hoe neem je als christen je plek in de maatschappij in en kun je in gesprek zijn met
tijdgenoten? We willen met elkaar in gesprek gaan over een aantal van deze podcasts. Thuis beluisteren we van tevoren de
betreffende podcast en tijdens de bijeenkomsten gaan we daarover in gesprek.

LEIDING ds. Lucias de Haan

DATUM 12 januari, 2 februari, 23 februari, 16 maart

Tup EN PLAATS 20.00 uur, Het Valkenhof

AANMELDEN ds. Lucias de Haan, Lwdehaan@pgbeilen.nl | Scipio-app

Sociaal diaconaat wat is dat precies?

Diaconaat is één van de kernopdrachten van de kerk, dus ook van de PG Beilen: het omzien naar de medemens. Vaak
collecteren we voor projecten ver weg, maar ook dichtbij is er nood en zijn er mensen zonder helper. Het sociaal diaconaat is
de tak binnen de diaconie die op een praktische manier mensen (buurtgenoten) bijstaat die in (meestal financiéle) problemen
zijn gekomen en ondersteuning vragen.

Deze ondersteuning vindt plaats ‘in stilte’, maar wordt uitgevoerd namens de gehele kerkelijke gemeente. Daarom vertelt de
diaconie graag iets meer over het soort hulpvragen dat ze ontvangt, de ondersteuning die geboden wordt en de rol van de
gemeenteleden hierin. We kijken uit naar een interactieve avond.

DATUM 20 maart 2025
Tiyp EN PLAATS 20.00 uur, Het Valkenhof
OPGAVE VIA diaconaat.missionaat@pgbeilen.nl | Scipio-app

Liturgisch schilderen '‘Bevrijding’

In 2025 is het 80 jaar geleden dat Nederland is bevrijd van de Duitse bezetting. Wij leven in Nederland sindsdien in vrijheid. In
de Bijbelverhalen gaat het ook vaak over vrij zijn van slavernij en dwang en van het kwaad. Geinspireerd door het thema
‘bevrijding’ kunt u twee zaterdagen schilderen onder leiding van Gré Schuringa. Een van onze voorgangers verzorgt een lezing
bij het thema ‘bevrijding’ bij de start van het schilderen. Rond 5 mei hangen we de gemaakte kunstwerken op in het Valkenhof.
Voor de schildermaterialen wordt gezorgd. U dient zelf een lunchpakket mee te nemen.

DATUM 29 maart,12 april 2025
Tiyp EN PLAATS 10.00 — 14.30 uur, Het Valkenhof.
AANMELDEN vorming.toerusting@pgbeilen.nl | Scipio-app (max. aantal deelnemers 8) voér 15 maart 2025

Het leven en geloof van Etty Hillesum

Ds. Peter van de Peppel is gefascineerd door het geloof en denken van Etty. Hoe die haar geholpen hebben tijdens de 2e
Wereldoorlog om de hoop en zin in het leven vast te houden. Hoe zij te midden van de barbarij haar menselijkheid en liefde
levend hield. Hij verdiepte zich in haar dagboeken en biografie. Etty Hillesum wist ondanks de dreiging van deportatie en op
transport naar de vernietigingskampen haar geloof te behouden. Ze bad tot God: “Je zult het heus zo goed mogelijk bij me
hebben”. Zij heeft ons vele mooie teksten nagelaten waaronder “In mijzelf bloeit de jasmijn”. Deze middag geeft ds. Van de
Peppel een lezing en gaat hij daarover met de aanwezigen in gesprek. Daarop volgt een korte viering geinspireerd op
Hillesums geloof.

SPREKER Ds. Peter van de Peppel

DATUM 27 april 2025 (zondag)

Tip EN PLAATS 15.00 uur, Stefanuskerk

OPGAVE vorming.toerusting@pgbeilen.nl | Scipio-app


mailto:Lwdehaan@pgbeilen.nl

Rondleiding voormalig Kamp Westerbork

Vanuit Nederland zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog 102.000 Joden, Sinti en Roma vermoord in de vernietigingskampen
in het oosten van Europa. Kamp Westerbork was een ‘verzamelplaats’ voor Joden, Sinti en Roma.Tijdens de rondleiding wordt
verteld hoe en waarom dit helaas heeft kunnen plaatsvinden op dit terrein van het doorgangskamp van de ‘hoop en
wanhoop'.

DATUM 1 mei 2025
Tip EN PLAATS 18.00 uur vanaf Het Valkenhof, op de fiets.

Of starten vanaf het parkeerterrein van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork om 18.30 uur
OpPGAVE EN INFO Fokke Dijkstra, email: fokkejanny36@gmail.com tel. 06-30507885.

Vooraankondiging: Lagerbaracke Alexisdorf — Neugnadenfeld

Bij voldoende belangstelling organiseert Margriet Volders in het voorjaar 2025 een excursie naar Lagerbaracke Alexishof-
Neugnadenfeld. Dit kamp is een van de Emslandkampen en ligt dichtbij Schoonebeek.

Het kamp is in 1939 opgericht als strafkamp. In de oorlog werd het een krijgsgevangenkamp voor Russische krijgsgevangenen
die zeer zwaar werk moesten doen. Na de oorlog werd het kamp gebruikt voor vluchtelingen (Hernhutters) uit het Oosten. Zij
kwamen veelal uit Gnadenfeld in Boven-Silezié. De nieuwe nederzetting kreeg de naam Neugnadenfeld. Er lag vlak bij het
kamp een begraafplaats waar waarschijnlijk 600 onbekende doden rusten, maar een getal van 6000 wordt ook genoemd. Meer
informatie over deze excursie wordt te zijner tijd bekend gemaakt in Op Weg en via de contact- en nieuwsbrieven.

Fotograferen ‘Leven in het licht’

Het kerkelijk seizoen 2024-2025 is in juni bijna afgelopen. Het thema was 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. We
hopen dat u iets meegepikt hebt en er mee verder kunt. De zomer staat voor de deur. Vakanties breken aan. U gaat misschien
op reis of u blijft thuis.

De laatste activiteit in het V&T programma is fotograferen. Wij vragen u foto's te maken in de komende zomermaanden
waarop u 'leven in het licht' uitbeeldt en die naar ons stuurt. Laat uw fantasie de vrije loop. Thuis, dichtbij of ver weg. Dat
maakt niet uit. Wij zijn benieuwd hoe uw leven in het licht er uit ziet of hoe u leven in het licht om u heen ziet. De bedoeling: u
mailt véor 1 september 2025 uw fotobestand met uw naam en een korte toelichting op uw foto naar:
vorming.toerusting@pgbeilen.nl.

Bij de start van het nieuwe seizoen 2025 gaan we de beelden tonen. Wij wensen u goede zomerweken en kijken uit naar uw
foto's....

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

Emmauswandeling wijkgemeente Beilen & wijkgemeente Hijken-Hooghalen

Voor beide wijkgemeenten kunt u meedoen met de Emmatiswandelingen. De groep gaat op pad met een Bijbeltekst om
onderweg over na te denken. Na zo'n 15 minuten lopen kunnen al wandelend, 2 aan 2, de gedachten met een medeloper
worden gedeeld. Samen kom je vaak tot mooie gesprekken. De wandelingen zijn rond de 5 km (soms iets meer). ledereen die
zin heeft om mee te lopen kan aansluiten.

WIJKGEMEENTE BEILEN ledere eerste vrijdagochtend van de maand
AANVANG 9.00 uur,

START bij een van de deelnemers.

OpPGAVE BIJ  Trijnie Britstra tel: 06 33094113, Dijanne Zijnge tel: 06 23518367

WIJKGEMEENTE HIJKEN-HOOGHALEN ledere derde vrijdagochtend van de maand
AANVANG 9.00 uur

START wordt via Emmaus appgroep gecommuniceerd

OPGAVE E: marijke@designerie.nl of T: 06 15202192 | Scipio-app



Gebedskring Beilen

De gebedskring komt elke week op woensdagavond om 19.15 uur voor een klein uur bij elkaar in de Pauluskerk om samen te
bidden en te danken. Vooral voor onze eigen gemeente, maar ook voor alles wat ons hart ons ingeeft. Wij geloven op grond
van de Bijbel, dat God gebeden wil zijn en ook dat Hij zal antwoorden op gebeden. ledereen is altijd van harte welkom om met
ons mee te doen. Dat zouden we zelfs erg fijn vinden. Voel u dus te allen tijde vrij om mee te doen.

DATUM iedere woensdagavond | AANVANG 19.15 uur in de Pauluskerk | INFO & oPGAVE Piet Kerssies tel: 0593-525201

Pastorale maaltijd

ledere tweede vrijdag van de maand wordt er een maaltijd bereid in Het Valkenhof. (Niet in de maanden juli en augustus).
ledereen is welkom vanaf 17.30 uur en we beginnen om 18.00 uur. Aansluitend aan de maaltijd is er nog een kopje thee/koffie.
De kosten voor het drie gangen diner zijn € 8,- Je kunt je uiterlijk de zondag voorafgaande opgeven.

Geeft u zich tijdig op want de animo is groot , maar we kunnen niet meer dan 40 gasten hebben helaas.

Bij: kookgroep@pgbeilen.nl Of tel. 06 1289 3841

DATUM iedere 2°¢ vrijdag van de maand | AANVANG vanaf 17.30 uur (maaltijd 18.00 uur) | KOSTEN €8,- | INFO & OPGAVE
kookgroep@pgbeilen.nl of 06 1289 3841

Keukentafelgesprekken
Het doel is een open gesprek over kerk, geloof en leven. De thema'’s komen uit de groep zelf.
40+ groep, 1x per 5 weken op vrijdag of zondag, contactpersoon: Johan Boer, tel: 06 2392 0255

Gemeente Groei Groepen

Half september gaan de weer van start. Om de 14 dagen komen de deelnemers bij elkaar in huiskamers. Elke groep heeft zijn
eigen moment, sommige overdag, andere ‘s avonds. Om te groeien in het geloof is het belangrijk dat je in gesprek kunt gaan
met anderen. De GGG is geen bijbelstudiegroep, maar met elkaar zoeken we naar wat we kunnen leren in de Bijbel. Het zijn
geen discussieavonden, maar ieders insteek in de zoektocht wordt gerespecteerd en blijft binnen de groep.

Gemeente Groei Groepen zijn gesprekskringen waarin groei in geloof, gemeenschap en gastvrijheid centraal staan. Het is een
vorm van gemeenteopbouw waarbij iedereen zich kan aansluiten en zich thuis kan voelen. “Dichterbij dan je durft te
dromen”, God horen, zien en ervaren. Dat is het thema van het nieuwe gespreksboekje.

Met behulp van dit boekje gaan we op zoek naar God. Want soms lijken we Hem kwijt te zijn. Dat is niet vreemd of ongewoon,
kijk maar naar David en Job in de Bijbel. De Bijbel laat ons ook zien dat we God vaak te ver weg zoeken. Kijk maar eens naar de
schepping om je heen, waardoor God tot ons spreekt. Of naar Jezus, die door God naar ons toegestuurd is. Zie Hem in je
medemens in nood, of vouw je handen en luister naar wat Hij je zegt door zijn Geest. En natuurlijk: Lees de Bijbel. Hij is de
sprekende God die met ons is. Hij laat zich horen, zien er ervaren. Daarbij zul je ontdekken dat, voordat je Hem ging zoeken, Hij
jou allang gevonden heeft. Hij is dichterbij dan je durfde te dromen.

Voor meer info en opgave kun je terecht bij:
Els Hardlooper: aels.hardlooper.1@kpnmail.nl
Dijanne Zijnge: dzijnge@compraz.nl


mailto:kookgroep@pgbeilen.nl
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